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Welkom 
 
Aanvangslied (muziek): NLB 754:1, 2 'Liefde Gods die elk beminnen’ 
 
Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal vanuit de hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 
God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in ’s hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
 
Votum en groet 
 
Drempel gebed 
 
Vervolg lied NLB 754: 3 (muziek) 
 
Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 
 
Smeekgebed (gesproken responsie) 
 
Oproep tot lofprijzing 
 
  



Loflied (muziek) NLB 973: 1, 2, 3 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor' 
 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 
Groet 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Johannes 21:15-25 
 
Lied (muziek): NLB 636:1, 2 'Liefde is licht, opnieuw geboren' 
 
Liefde is licht, opnieuw geboren, 
wakker uit nacht en eenzaamheid; 
liefde wil strelen niet verstoren 
hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeft handen, ogen, oren 
zo open als de dageraad: 
liefde heeft nooit de hoop verloren – 
liefde leeft langer dan de haat. 
 
Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 
Tweede lezing: 1 Johannes 1:1-7 
  



Lied (muziek): NLB 636:3 vervolg 'Liefde is licht, opnieuw geboren' 
 

Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied (muziek): NLB 790: 1, 2, 3 'Hoog als de hemel de liefde' 
 

Hoog als de hemel de liefde, 
wijd als het vruchtbare land, 
diep als de bodem der zeeën, 
sterk als een stormwind haar kracht, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
Dat zij de ander in liefde, 
samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen zijn, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
Aankondiging en gaven 
 
Gebeden 
...Onze vader 
  



Slotlied (muziek): NLB 974: 1, 2 'Maak ons uw liefde, tot opmaat' 
 
Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 
 
Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 
Uitzending en zegen 
  



Diaconale collecte 

Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in 
Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog 
steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Er is daar nog lang 
geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan we door met coronahulp. Doet u 
mee? Uw steun blijft dringend nodig! 
Wereldwijd worden mensen worden ziek, raken hun baan kwijt en lijden honger. Kerk 
in Actie heeft al voor 1,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld 
voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiënepakketten. Maar hulp blijft 
dringend nodig!  
Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met: 
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren 
2. Hygiënepakketten 
3. Medische zorg 
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren 
5. Preventiecampagnes 
  

Collecte tijdens de diensten in corona tijd 

Wij vragen u om een bijdrage in de kosten van onze viermomenten. Daar wij slechts 
zeer beperkt kunnen collecteren in de erediensten, het Kerkhuis beperkt kunnen 
verhuren, lopen wij relatief veel inkomsten mis. Allerlei uitgaven gaan gewoon door, 
denk aan de omslagkosten voor de predikant en de huur van de kerken. Daarboven 
maken wij veel extra kosten voor de onlinediensten en hebben wij geïnvesteerd in 
apparatuur om onze eigen onlinediensten te kunnen verzorgen. 
In de begroting 2021 wordt de maandelijkse opbrengst geschat op € 250, dat bedrag 
missen wij nu dus. 
Ondersteunt u ons alstublieft. Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd. De 
ontvangen giften zullen wij op de gebruikelijke wijze verdelen voor het werk van de 
Kerkrentmeesters en de Diaconie. 
U kunt u gift storten op onze rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. 
Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. "collecte". 
Wij danken u voor uw gift! 
 
Kerkdiensten in de maanden april en mei 
 
Wanneer u een dienst wilt bijwonen moet u zich hiervoor aanmelden. 
 
Dat kan bij voorkeur per mail of per telefoon bij: 
Onze scriba Marian Lusink, scriba@kerkdrempel.nl   
Ds. Karin Spelt,  karin.spelt@gmail.com  telefoon 06-13554749 
Marjan van Zadelhoff, marjanvanzadelhoff@online.nl  telefoon 0313-474251 
  
De komende diensten zijn: 
zondag 25 april, 10:00 uur, ds. Karin Spelt, Drempt 
zondag 2 mei, 10:00 uur, mw. Marjan van Zadelhoff, Drempt 
zondag 9 mei, 10:00 uur, ds. Karin Spelt, Drempt 
  
Bij kerkbezoek gelden de gebruikelijke regels: 
*voordat u naar de kerk komt, doet u altijd de gezondheidscheck 
*in de kerk houdt u afstand en draagt u een mondkapje 
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*bij binnenkomst ontsmet u uw handen 
*u volgt de aanwijzingen van de koster 
*en neemt plaats op een van de daarvoor bestemde kussens 
 
Meer informatie vindt u in onze Nieuwsbrief van zaterdag of op de website 
www.kerkdrempel.nl 
 
De vieringen zijn ook online te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl of de app 
Kerkdienst Gemist. 
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